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‘a rje Ei/a ontmoet, stap je meteen
infeen wereld vol magie en natuurwijs-
heid. Zetheeft een bijzondere energie:
heel aards, maar ook Volmestiek. “Magie is voor mij
geen zweverig iets”, vertelt ze. “Het is een manier om
jezelf beter te leren ke7nen en te verbinden met de

wereld om je heen.” Het/Rijk van Holle, haar spirituele
onderneming, groeide cfrganlsch uit tot een plek waar
die verbinding gentr. Staatedn haar workshops, wan-
delingen en ritwrel Ev anderen leren hoe dlcht
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De wereld van
Het Rijk van Holle

De toekomst van Het Rijk van Holle
ziet er veelbelovend uit. Zo heeft het
een eigen digitaal tijdschrift rond
hekserij en de jaarfeesten, dat bin-
nenkort ook fysiek te verkrijgen is.
Bovendien zijn er onderhandelingen
aan de gang voor een fysieke vesti-
ging voor Het Rijk van Holle. Dat wil
zeggen dat er een workshop- en cere-
moniéle ruimte én een echte winkel
aankomt, te midden in de natuur én
in een mooi collectief rond ecologie.
Daarnaast worden er digitale cur-
sussen gefilmd en geschreven rond
hekserij en herborisme waar je je
binnenkort op kan inschrijven op de
vernieuwde website van Het Rijk van
Holle. Eva sluit af met een knipoog:
“Gaan met die bezem!".




SNATUURLUKE MAGIE

Eva's fascinatie voor het spirituele ont-
stond al vroeg. “Als kind was ik altijd
gefascineerd door de natuur en had ik
vaak voorspellende dromen of voorge-
voelens. En dat startte mijn zoektocht.”
Als jonge vrouw sloot ze zich aan bij een
Wicca-coven en verdiepte zich in hekserij.
Uiteindelijk zou ze haar eigen weg vinden
in een mengvorm van hekserij, kruiden-
geneeskunde, heggenrijden en sjama-
nisme.

Na een jarenlange opleiding tot
Meester Herboriste en diverse
cursussen rond spirituali-
teit, psychologie, sjama-
nisme en plantkunde,
combineert Eva vandaag

al deze kennis in wat ze
liefkozend  ‘natuurlijke
magie' noemt. Het brengt
haar, zoals ze zelf zegt,
in verbinding met Moeder
Aarde en het zorgt ervoor dat ze

met een open hart, maar kritische blik
naar de wereld kijkt.

SBRUISENDE
ONTMOETINGSPLEK

Het ontstaan van Het Rijk van Holle voelt
voor Eva als een samenkomst van ver-
schillende synchroniciteiten. “Het Rijk van
Holle was oorspronkelijk een heksenweb-
winkeltje, dat ontstaan is uit een jeugd-
wens. "Ik had al een bedrijf in een heel
zakelijke context, maar liep helemaal stuk
op het artificiéle van de bedrijfswereld.
Toen ik vanuit de natuur signalen kreeg
dat ik mijn passie moest volgen, twijfelde
ik geen seconde en richtte ik Het Rijk van
Holle op. Plots leek alles op zijn plek te
vallen. Er komen voortdurend spontaan
kansen naar me toe. Die natuurlijke flow
bevestigt ook dat ik op het juiste pad ben.
Zo werkt energie namelijk ook. Het moest
zo zijn. En ik kan dat doen door helemaal
mezelf te zijn. Wat een luxe!”

Wat begon als een klein winkeltje, werd
een bruisende ontmoetingsplek waar Eva
niet alleen haar creatieve ideeén kwijt
kan, maar ook een gemeenschap heeft
opgebouwd.
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SHEKSERIJ EN
DOWN-TO-EARTH MAGIE

“Hekserij is voor mij niet iets zweverigs,
maar een manier om tot jezelf te komen
en om je potentieel te ontplooien. Als
kind en jonge vrouw bood het me ant-
woorden, houvast en een soort zingeving
als het moeilijk was. In plaats van bij de
pakken te blijven zitten, leerde het me
om te kijken naar mezelf en naar wat ik
wél kon doen of kon leren. |k leerde diep
te duiken in mijn emoties en onzeker-
heden, wat waarvandaan kwam en hoe
dat ent op mensen en, bij uitbrei-
ding, op de natuur rondom
mij. Dat was een mooi uit-
gangspunt om connectie
te maken met de wereld
rondom mij, wat voor
mij de absolute baseline
is om aan magisch werk
te doen. Die houvast,
die inzichten, wil ik zo veel
mogelijk mensen kunnen bie-
den. En omdat ik vind dat spiri-
tualiteit niet gebonden moet zijn aan
financieel vermogen, organiseer ik soms
ook gratis activiteiten (van ceremonies tot
wandelingen).”

Op de vraag hoe mensen zelf magie
in hun leven kunnen aantrekken, ant-
woordt ze eenvoudig: “Stel je open voor
en verwonder je over de natuur. Schrijf
je dromen en magische ervaringen neer
in een dagboek en wees kritisch over wat
de wereld je aanleert, zeker wanneer dat
je overtuigt van wat je niet kan. [k noem
mezelf een heks, maar wat is die bena-
ming ook meer dan een act tot rebellie,
of een claim van de kracht van de vrouw
tegen het dominante patriarchaat. Een
paar eeuwen geleden zou ik als eigenzin-
nige, goedlachse kruidenvrouw sowieso
op de brandstapel zijn beland. Ik sta dicht
bij de natuur en laat me niet meer gek
maken door alle concepten die ons wor-
den aangeleerd of aangepraat, of dat nu
vanuit een maatschappelijke of culturele
context is, of datgene wat wij als meisjes
betamen te doen. Ik leer door mijn con-
nectie met Moeder Aarde net met de dag
meer om in mijn eigen kracht te staan,
door alle stormen heen, maar steeds
gedragen door de natuur.”
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“WAT ANDEREN ’
ZEGGEN OVER

HET RUK VAN HOLLE

"Het was mijn eerste deelname aan ritue-
len, en ik wist niet wat ik kon verwachten.
Door Eva's aanpak werd al snel duidelijk
dat ik me gewoon kon laten meevoeren
door alles wat rondom mij gebeurde.
Haar stijl van gidsen is zacht, maar
kordaat. Ze ademt magie, acceptatie en
wijsheid. Je voelt gewoon dat er van alles
gebeurt waar je de vinger niet kan op
leggen, en dat is geweldig."

— Annelies Verreth

"Ik ben eerder sceptisch van aard, wat
afwachtend en ook wel een beetje
zenuwachtig. Maar telkens ik de deur bij
Holle binnenga, voel ik die warme ener-
gie. Alle druk valt weg, het is als thuis-
komen. Je kunt er zijn wie je bent. Eva’s
magische heksenkennis is onuitputtelijk
en oprecht. Haar kracht zit niet alleen in
haar kennis, maar tevens in haar 'uit het
leven gegrepen’ verhalen. En dat maakt
alles heel toegankelijk en herkenbaar.
Workshops gaan binnen als zoete koek
en haar rituelen gaan diep, heel diep.”
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