Ik ben een heks, so what?!

Er valt weinig abracadabra te bespeuren bij heks Eva en wicca

Angelique. Ze hebben gEEN knobbelige neus, dragen gewoon jeans en

kunnen niet vliegen. En ook de orgieln blijken een fabeltje...

Interview: Sarah D'Haese en Heidi Vloeberghen / Foto's: Marco Mertens / Met dank

aan De Gezellige Heks, Liersesteenweg 348, 2547 Lint, www.degezelligeheks.be.

Hip, hot en heksy

Heks Eva kan wensen laten uitkomen

"Ooit brandde ik een kaarsje om mijn zus te helpen bij de
Lotto. Dat mislukte: ik werd rijker, zij niet..."

Naam: Eva / Leeftijd: 24 / Job: freelance journaliste / Heksenkring: Camelot
/ Heksennaam: nog geen / Strafste heksentoer: laat wensen uitkomen
"lk was een jaar of twaalf toen ik probeerde te vliegen op een bezem.

Natuurlijk is dat niet gelukt, ik kwam er al snel achter dat heksen heel andere



dingen doen... Zo verzeilde ik op mijn zestiende in een Antwerps
heksenwinkeltje. Toen ik aan de uitbaatster vroeg waar ik terechtkon om aan
een heksenopleiding te beginnen, antwoordde ze: 'Alles komt wanneer het

moet komen.' Daar was ik dus niks mee. lk heb altijd een hekel gehad aan
zweverig gedoe. Zo ben ik ooit terechtgekomen op een kennismakingsdag
van een bepaalde wiccagroep, maar ik voelde me er niet thuis. Ik schrok me
wild van de knuffels en kussen die iedereen aan elkaar gaf. Niks voor mij,
veel te klef."

Heks in jeans

"Nu zit ik bij heksenkring Camelot. Onze groep komt elke vrijdag samen, maar
ook bij volle maan of op feestdagen. Wat we dan doen? We krijgen En geven
lessen over 1001 onderwerpen zoals kruiden, mythologie, de elementen, ...
Of we doen een ritueel. Zo'n ritueel kan zowel binnen als buiten plaatsvinden.
Als we binnen aan de slag gaan, dan zuiveren we eerst de ruimte met een
bezem. Ook de mensen worden gereinigd door de vier elementen te
gebruiken: met wierook (lucht en vuur) en met gezouten water (aarde en
water). Tijdens onze rituelen - die altijd binnen een cirkel gebeuren - dragen
we soms een speciaal gewaad, ik heb zelfs een speciaal ritueeljuweel. Het is
makkelijker om je dagelijkse beslommeringen achter te laten als je die dingen
aandoet. Al moet ik toegeven dat we bij veel rituelen buiten soms ook gewoon
onze jeans aanhouden: zo'n gewaad is in de winter Echt te fris."

Oeps, foutje

"Hekserij is voor mij een manier om mezelf te leren kennen, om evenwichtiger
en bewuster te leven. Wat mijn specialiteit is? Ik ben heel empathisch. lk kan

mensen en situaties erg goed aanvoelen. Als ik jouw kaarten leg of je



handpalmen lees, kan ik je zonder twijfel erg frappante dingen vertellen. En ik
doe ook aan magie. Mijn zus speelt altijd mee met de Lotto. Ze vroeg of ik
eens een kaarsje voor haar wilde branden. Daarom schreef ik 'geld' op een

papiertje en stopte dat onder een kaars, die ik helemaal liet uitbranden. De
magie werkte, maar er liep wel iets mis: het was niet mijn zus die rijker werd,
maar ikzelf. Ik kreeg via verschillende kanalen geld teruggestort. Dat was niet
de bedoeling, in het vervolg schrijf ik haar naam erbij. (lacht)"

Hallo, ik ben Eva, heks?

"lk schaam me niet voor mijn heks-zijn. 't Is niet zo dat ik meteen vertel dat ik
heks ben als ik iemand zie. Maar als iemand me vraagt wat 'dat symbool'
(Eva draagt een halssnoer met een pentagram, nvdr) is rond mijn hals, dan
ben ik daar heel open over. 'Heks' is geen scheldwoord, hE. (lacht)"

Meer weten? Surf naar http.//users.skynet.be/camelotboom of mail naar

camelot.boom@skynet.be.

Wicca Angelique gelooft heel erg in positieve
gedachten

"Als een hogepriester beweert dat je seks met hem moet
hebben, ren dan maar hEEI hard weg!"

Naam: Angelique / Leeftijd: 36 / Job: communicatieverantwoordelijke /
Heksenkring: Elfin / Heksennaam: geheim, maar haar roepnaam is Lilia of
Lelie / Strafste heksentoer: kan uit haar lichaam treden

"Als kind al trad ik soms uit mijn lichaam: dan kon ik mezelf in het huis zien

rondvliegen. Eerlijkheidshalve moet ik er wEl bij zeggen dat die uittredingen



